










In de schijnwerper: 
De Bierwereld 
van Koert Elzinga 
Sinds 13 Augustus 1993 zit er de aan Molenweg 261 een 
bierspeciaalzaak met een assortiment van meer dan 400 
bieren. 
Wat is de filosofie hierachter ? 

Eerst een klein stukje biergeschiedenis. 
Sinds 4000 jaar v.Chr. wordt er in Sumerië al melding 
gemaakt van bierbrouwen en bierdrinken. Dit weten we 
niet alleen uit geschriften, maar ook uit tastbare bewijzen 
die zijn aangetroffen in graven. Een overleden 
hoogwaardigheidsbekleder kreeg op zijn lange reis naar 
het dodenrijk behalve veel voedsel ook nog verschillende 
soorten wijn en bier mee. 
Vanuit het nabije oosten kwam het bier naar Europa. De 
eerste Griekse en Romeinse ontdekkingreizigers maakten 
er al melding van dat er in de Germaanse gebieden veel 
bier gebrouwen en gedronken werd. Het bier van toen 
was uiterst primitief en smaak en kwaliteit, het zou ons nu 
niet direkt naar de Molenweg doen snellen! 
Het bier dat we nu kennen lijkt nog het meest op dat wat 
rond 1300 gebrouwen werd, het z.g. hopbier. Vóór die 
tijd werd bier gemaakt van gerste- of tarwemout 

Nu Koerts geschiedenis. 
Iemand moet toch wel veel affiniteit met bier hebben wil 
hij er zijn brood mee willen verdienen, en waarom hier in 
een wijk van Nijmegen? Als we Koert aan het woord laten 
wordt het je snel duidelijk. Voor een beginnende onder­
nemer liggen de huren in de stad een stuk hoger dan hier. 

Het dagelijkse ritueel Foto L.I. Op zich zou een hoge huur geen probleem zijn als je in 

een ander segment werkt, zoals bijvoorbeeld mode. Maar 
omdat het produkt, bier, zo bij iedere supermarkt en slijter te 
koop is, moet je je op de een of andere manier duidelijk van 
hen onderscheiden. Door meer dan 400 soorten in huis te 
hebben, ben je daarin al een heel eind op weg. 
Als je aan bier denkt, dan denk je ook aan kratten slepen. 
Daar hoort vooral gratis parkeren bij, en dat lukt op de Mo­
lenweg vrij aardig. 

Maar hoe kom je uiteindelijk in het biervak? 
Hij komt uit het wereldje, zoals hij dat noemt, maar niet van 
huis uit. 
Hij kwam in Nijmegen terecht, omdat hij aan de Gelderse 
Leergangen studeerde om later het voor hem toen interessante 
beroep van leraar te gaan uitoefenen. Maar toen hij eenmaal 
zijn hbo-diploma op zak had, kon hij ondanks een enorme 
sollicitatiedrift niet aan een baan komen. 

Elke student heeft wel een band met de horeca, hetzij aan deze 
kant van de toog om te drinken, hetzij aan de andere kant om 
te tappen. 
Zo is hij 15 jaar lang betrokken geweest bij bierbrouwerij de 
Raaf in Heumen . Hij was samen met iemand anders eigenaar 
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van het horeca- en museumgedeelte, dat van de brouwer 
gepacht werd. Toen het bedrijf later werd overgenomen door 
Oranjeboom, gingen ze met de nieuwe eigenaar mee. Maar na 
verloop van tijd voorzag hij dat het een geldverslindend bedrijf 
zou worden, en voordat dat gebeurde is hij er weg gegaan. 

Maar wat nu? Je hebt een hbo-diploma op zak, je hebt ver­
stand van bieren, ondertussen een gezin met twee kleine kind­
jes, geen zin meer in horecawerk dat tot 5 uur 's nachts door 
gaat, je wordt ouder en je groeit eruit. Dan ga je om je heen 
kijken, krijgt een idee van een bierzaak. Je denkt, bestaat zo 
iets eigenlijk en kun je daarvan leven? 
Achteraf bleken er toen in het land al 5 van dit soort zaken te 
bestaan, (ondertussen zijn het er al zo'n 12 geworden) en heeft 
ze allemaal bezocht. 
Bijna alle bieren van de wereld, in de bierwereld, is zijn 
thema. 
De mensen zijn bereid, als ze op hun vakantie een lekker 
biertje hebben gedronken, daar, eenmaal thuis, relatief veel 
geld voor te betalen. 
Al heeft hij bijna alle biersoorten in huis, soms moet hij men­
sen toch teleurstellen, want het ontbreekt hem aan ruimte om 
meer dan 400 honderd soorten in huis te hebben. 
Waar zijn klanten allemaal vandaan komen, hij weet het niet. 
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Wat hij wel kan zeggen 
is, dat het vanaf het 
prille begin goed gelo­
pen heeft, ondertussen 
is 60% vaste klant. 

Bestaat. er een echte 
bierdrinker? 
Volgens Koert heb je 
een echte pilsdrinker en 
een echte speciaalbier­
drinker, hierin maakt 
hij duidelijk onder­
scheid. Pils is een 
"doordrink"bier, en ook 
het enige bier dat tot 
zo'n 20 jaar geleden 
hier gemaakt werd. In 
de jaren zeventig kwa­
men er voornamelijk 
importbieren uit België 
bij. Ondertussen zijn er 
in ons land heel wat 
brouwerijtjes bijgeko­
men, en zoals het er nu 
uit ziet gaan we binnen-
kort de Belgen inhalen 
wat betreft smaakvariëteiten en aantal brouwerijen. 
Een pilsdrinker is een echte levensgenieter, die pils ziet als 
een echte dorstlesser, daarom drink je daar ook meer van. 
De speciaalbier-drinker, vroeger een beperkte elitaire groep 
van jongeren en studenten, zijn echte biergenieters. Het leuke 
van speciaalbier is dat er zoveel verschillende smaken, kleu­
ren, bitterheid en zuurheid in zijn, zodat iedereen er zijn eigen 
weg in kan vinden. Dat is ook zijn verklaring voor het succes 
van zijn winkel. Er zijn zoveel merken op de markt gekomen, 
met elk zijn specifieke smaak, dat iedere bierdrinker er wel 
iets van zijn gading kan vinden. Slijterijen en supermarkten 
nemen die merken nauwelijks in hun assortiment op, daar zijn 
ze veel te klein voor. Maar door de verkoop van speciaalbier 
kan hij zijn winkel draaiende houden, en de groep van kopers 
wordt steeds groter.Speciaal bier wordt vaak op uiterlijk ge­
kocht, ondanks dat het misschien helemaal niet lekker is. Als 
de verpakking leuk is, het reclameverhaal goed, dan verkoopt 
het zichzelf. Volgens Koert zijn er bieren die veel meer aan­
dacht verdienen, maar die zitten dan in een verpakking die niet 
oogt. Het wordt dan haast onmogelijk om het te verkopen, 
want het oog wil ook wat. 
Door vrouwen wordt nog steeds veel bruin bier gedronken, 
soms wordt het door artsen voorgeschreven, als jonge moeders 
problemen hebben met het zog, ook al vinden ze het niet 
lekker. In bier zit namelijk. een bestanddeel dat de melkpro­
duktie op gang kan helpen brengen. Het lijkt op een baker­
praatje, maar het schijnt waar te zijn. 

Is bier onbeperkt houdbaar? 
Vanwege wettelijke verplichtingen staat er een houdbaarheids­
datum op een flesje bier. Koert kan je echter vol overtuiging 
vertellen dat het niets zegt. Bier kan wél een smaakverande­
ring ondergaan, d.w.z.: het kan lekkerder of minder lekker 
worden. Of er gebeurt helemaal niets. 
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De houdbaarheidsdatum wil alleen maar zeggen: Beste klant, 
ik bierbrouwer garandeer U dat mijn bier smaakt zoals ik vind 
dat het moet smaken, tot dié datum. Bier wordt binnen de 
E. U. in tegenstelling tot wijn nl. als een industrieel produkt 
beschouwd, en moet daarom een houdbaarheidsdatum hebben. 
Bierliefhebbers in Nederland zouden er voor pleiten dat de 
houdbaarheidstermijn wordt afgeschaft, en dat er op het etiket 
komt te staan wanneer het bier gebrouwen c.q. gebotteld is. 
Een botteldatum zegt meer dan een houdbaarheidsdatum, een 
kenner wil weten wanneer het gemaakt is. 
Gaan we terug naar het bier van een paar duizend jaar gele­
den, dan is het allang niet meer het vocht dat we nu drinken. 
De methode van brouwen op zich is hetzelfde gebleven, alleen 
vroeger gebeurde het simpeler, om over de hygiëne van toen 
maar te zwijgen. Volgens Koerts filosofie moet het bier van 
toen een troebel, nauwelijks schuimend, zuur spul zijn ge­
weest, waar weinig alcohol in zat, een procent of 2,5. Het was 
toen, wat het nu nog steeds is, een echte volksdrank, men 
moet bedenken dat water toen niet drinkbaar was. Het is be­
kend dat zo rond de Middeleeuwen er 300 à 400 liter bier per 
hoofd van de bevolking gedronken werd, nu ligt het verbruik 
zo rond de 85 à 90 liter. 
Regelmatig worden er door hem bierproeverijen gegeven bij 
mensen die over een lokaliteit beschikken, of bij personeels­
verenigingen die biersessies organiseren. Aan de hand van 
dia's vertelt hij over bier in al zijn facetten, en waar natuurlijk 
ook het proeven van zes à zeven verschillende smaken bij 
hoort. 
Tot slot, wij schijnen al dit heerlijks véél te koud te drinken. 
Pils mag koel zijn, een graad of 6 à 7, dus niet onder uit de 
koelkast. Heeft U een kelder, dan is dat voor pils helemaal 
ideaal. 
De temperatuur van speciaalbier moet tussen de 10 à 15 gra 
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den liggen, dus hoe zwaarder hoe warmer. De verklaring 
hiervoor is, dat hoe warmer bier is, des te meer smaakstoffen 
er vrijkomen. Dit is volgens Koert ook een van de redenen 
waarom je alcoholvrij bier wél koud moet drinken. De smaak­
drager van het bier is de alcohol, en als je dat weg haalt ont­
neem je een van de belangrijkste aspecten er van. 

Mocht U nog nooit aan de Molenweg 261 binnen zijn geweest, 
misschien heeft dan dit artikeltje Uw nieuwsgierigheid opge­
wekt om alsnog de bierwereld van Koert Elzinga te gaan 
ontdekken. 

C.de V. 

WINNAAR 
KLEURWEDSTRUD 

Uit de inzenders van de kleurwedstrijd van de vo­
rige Stenen Bank heeft de redactie een winnaar 
gekozen. 
Eefje van Ruitenbeek, Kerkpad 75, heeft inmiddels 
een leuke attentie gekregen. 

boeke~teri~·Hut tng 
loem1ster1J 

KERKSTRAAT 187 - 6543 K.J. NUMEGEN - TEL 024-3770336 

12 De Stenen Bank 

De Minderbroeders Kapucijnen van Hees 
Heel soms zie je hem nog, 
schuifelend over het trottoir 
van de Schependomlaan/Wolf­
kuilseweg, een 'bruine, blote­
voetenpater', beter gezegd: een 
Minderbroeder Kapucijn. De 
meeste Kapucijnen, ook die 
van het klooster aan de Wolf­
kuilseweg, zijn tegenwoordig 
gekleed in het 'burgerpak'. De 
sandalen met blote voeten, de 
lange bruine pij met puntkap 
en witte koord en de veelal 
onmiskenbare lange baard 
behoren tot de verleden tijd. 

Aan het begin van de 13e 
eeuw leefde in de omgeving 
van het Italiaanse Assisi de 
koopmanszoon Franciscus. 
Zijn leefwijze en opvattingen 
inspireerden velen in die tijd al 
om zijn voorbeeld te volgen. 
Die volgelingen vormden een 
orde, waartoe de Franciscanen, 

De communiteit en gasten in 1964 Foto Col/. Kapucijnen 

Kapucijnen en Conventuelen behoren. Zij worden de Eerste Orde genoemd. De Tweede Orde wordt gevormd door de Clarissen, 
naar de H. Clara, de eerste volgelinge van Franciscus. Daarnaast zijn er nog vele Congregaties van zusters en broeders en 
lekengroeperingen die zich laten leiden en inspireren door Franciscus. De Franciscaanse Lekenorde vormt de Derde Orde. 

De Orde van Kapucijnen ontstond in de 16e eeuw in Italië, in een tijd dat het flink rommelde in de katholieke kerk. De 
hervormingsgedachten van Maarten Lulher bereikten een groeiend publiek en ook binnen de katholieke kerk kwam er kritiek los. 
In 1536 startten zo'n 500 Kapucijnen een leven dat een evenwicht wilde zijn tussen teruggetrokkenheid in de eigen gemeenschap 
en actief bezig zijn tussen de mensen om het geloof uit te dragen. De eenvoud van het oorspronkelijke ideaal van de H. 
Franciscus blijkt uit de naam Minderbroeders. En omdat ze, zoals Franciscus vroeger ook, een puntmuts of capuchon droegen, 

kregen ze in de volksmond de 
naam Kapucijnen. 

De inzegening van het nieuwe klooster in 1960 
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In 1585 werden vanuit Parijs 
vier Kapucijnen naar de Lage 
Landen gezonden. Zij vestig­
den zich in Antwerpen en van 
daaruit stichtten zij kloosters, 
eerst in het huidige België en 
daarna ook in Nederland. 
Maastricht, 's Hertogenbosch, 
Breda en Velp (bij Grave) 
kregen de eerste kloosters van 
Kapucijnen. De orde maakte in 
de 19e eeuw een enorme groei 
door. In 1882 kwam er dan 
ook een zelfstandige Neder­
landse provincie van Kapucij­
nen, die de 'Provincie van de 
allerheiligste Drievuldigheid' 
zou heten. 

In Nijmegen woonden in de 

Foto Coll.Kapucijnen periode 1623-1644 voor enige 
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tijd Kapucijnen. Zij verkondigden hier Gods woord en verzorgden de pestleiders van de stad. Maar katholiek zijn en ook nog 
geestelijke in Nijmegen was lastig in die tijd. Pas in 1931 keerden de Kapucijnen terug naar Nijmegen. Aanvankelijk waren dat 
jonge paters die hun studie gingen volgen aan de Katholieke Universiteit. Maar al snel hielden zij zich ook bezig met allerlei 
andere activiteiten. Hun eerste adres was de Van Oldenbarneveltstraat 42, in 1934 kocht de orde De Witte Villa aan de (toen 
nog) Dorpsstraat 69 en Rivo Torto aan het Kerkpad. In De Witte Villa kwam het klooster, in Rivo Torto werden cursussen 
verzorgd, met name voor de Lekenorde. In 1960 werd een nieuw kloostergebouw gebouwd aan de Wolfkuilseweg. De bekende 
Nijmeegse architect Emile Estourgie ontwierp het, de aannemers Berntsen en Braam bouwden het. 

Het is al langer bekend dat het aantal religieuzen in Nederland afueemt. Waren er in 1960 nog ruim 45.000 zusters, broeders, 
fraters en priesters, in 1992 waren dat er nog net 19.000. Ook in het klooster aan de Wolfkuilseweg is die terugloop duidelijk. 
Nu wonen er nog elf Kapucijnen, de jongste is 55, de rest veel ouder. 

Pater Dominicus Groenendaal is een van die elf. Zijn levensloop is vergelijkbaar met die van veel Kapucijnen in Nederland. Het 
klein-seminarie in Langeweg, een jaar noviciaat in Udenhout, na drie jaar de kleine professie en filosofie-opleiding in Helinond, 
vervolgens de blijvende professie en tot zijn priesterwijding in 1951 de theologie-opleiding, wederom in Udenhout. Na een jaar 
'eloquentia', de leer van de welsprekendheid (zeg maar preeklessen) werkte pater Groenendaal tot z'n 65e in de gezondheidszorg 
en in verschillende parochies. Ook nu nog is hij actief en wel als assistent bij pastor Nas in de Bethlehem-parochie. En vanuit. de 
pastorie van de voormalige Fatimakerk in het Willeroskwartier verzorgen nog steeds Kapucijnen de diensten in de Lourdeskerk 
en in de kerk aan de Groenestraat Overigens zijn veel Kapucijnen werkzaam in de missie, op dit moment misschien wel een 
belangrijker werkterrein dan het 'welvarende' Nederland. 

Oudere Nijmegenaren kennen de Kapucijnen vanuit het zogenaamde Don Boscowerk. Tijdens de oorlog was Nijmegen gedurende 
ruim een half jaar frontstad. Naast de vele verwoestingen 
bracht de oorlog ook een ernstig zedelijk en maatschappe­
lijk verval met zich mee, vooral in de volksbuurten. Er 
viel in deze buurten een grote onkerkelijkheid te consta­
teren. Verschillende instanties maakten zich hierover 
zorgen. Het was vanuit deze bezorgdheid dat vrij snel na 
de Tweede Wereldoorlog op initiatief van de Katholieke 
Vereniging voor Kinderbescherming het Don Boscowerk 
tot stand kwam. Als naam kreeg die instelling R.K. Stich­
ting Volksjeugdzorg 'Don Bosco'. De stichting had als 
doel "de opheffing der Nijmeegse a-sociale jeugd". Ze 
wilde dit doen door "de volksjeugd van 7 tot 23 jaar 
godsdienstig, maatschappelijk, cultureel en lichamelijk te 
helpen vormen tot overtuigde katholieken en goede bur­
gers, waarbij de godsdienstige en maatschappelijke vor­
ming op de voorgrond staat." Logisch dus dat priesters 
het voortouw moesten nemen in het Don Boscowerk. 
Binnen de Vereniging voor Kinderbescherming speelde 
Kapucijn Theodorus een vooraanstaande rol en misschien 
ook hierdoor werd aan de Kapucijnen gevraagd dit 'mis­
siewerk' in Nijmegen op zich te nemen. De uitvoering 
van het werk kwam bij een Pater Directeur, de Kapucijn 
Monaldus. In 1948 richtte het Don Boscowerk zich op vijf 
buurthuizen: in de Wolfskuil, aan de Graafseweg, aan de 
Krayenhofflaan, aan de Groenestraat en een buurthuis in 
oprichting in de 'oude stad'. Als gevolg van veranderende 
tijden en inzichten verdween het Don Boscowerk aan het 
begin van de jaren 70. 
Franciscus wilde dienstbaar zijn, een ideaal dat de Kapu­
cijnen nog steeds willen volgen. Misschien bent u na dit 
artikel nieuwsgierig geworden naar de Kapucijnen, naar 
hun leefwijze en hun activiteiten in binnen- en buitenland. 
U kunt zich gratis abonneren op het blad 'Met Kap en 
Koord', dat vier keer per jaar verschijnt. Een kaartje naar 
het volgende adres volstaat: Met Kap en Koord, Korvel­
seweg 165, 5025 JD Tilburg. 
u 
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De entree van het klooster aan de Wolj'kuilseweg Foto L.J. 
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Kanker in Nijlnegen 
De VERENIGING STEDELUK LEEFMILIEU NIJMEGEN 
oraaniseert een OPENBAAR DEBAT met: 

mw. JACOBS. GedePuteerde van Milieu 
van de PROVINCIE GELDERLAND: 

JANSSEN en HOMPE. Wethouders van Milieu 
en Gezondheid van de GEMEENTE NIJMEGEN. 

G een vuiltje 
aan de lucht ? 
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Datum: 4 juli 1996 
Aanvana: 20.00 uur 
Plaats: WUkcentrum TITUS BRANDSMA 

Tweede Oude Heselaan 386 
Toeaana: GRATIS 
U BENT VAN HARTE WELKOM ! 
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TIIN/i, WilS EN lillilT MET PlEZIER ~ 
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